
Bruggen bouwen is heel terecht door Ewold destijds gezien als een  

noodzakelijke activiteit  op het terrein van welzijn en zorg van en voor  

Lunettenaren. 

Hoe mooi maakte hij dat concreet met het voorstel om van een houten  

brokstuk, overgebleven van een restauratie van een bruggetje in  

Lunetten, een bruggenbouwertrofee te maken. Een trofee, jaarlijks uit te   

reiken aan een Lunettenaar die aandacht en oog had voor bruggen  

bouwen, voor verbindingen leggen tussen groepen mensen, tussen twee  

werelden die eerder van elkaar gescheiden waren. Om bij te dragen aan  

verbinding in de wijk, aan welzijn en zorg van bewoners voor bewoners,   

aan een leefbare wijk voor iedereen. 

Hoe mooi ook is het dat zijn voorstel door het BOL omarmd is en  

uitgewerkt naar een jaarlijkse uitreiking van de trofee. 

 

Tot nu toe is de Bruggenbouwertrofee  uitgereikt aan  

personen die in staat waren gebleken tot het slaan van bruggen.  

Mensen die vooral oog en aandacht hadden voor de bovenbouw- of  

bovenkant-  van de brug, voor de weg tussen de ene kant en de andere  

kant, de weg van de ene kant naar de andere kant. Het plaveisel. Met  

communicatie als belangrijk  middel. 

 

De bruggenbouwertrofee 2023 is voor iemand die zich meer opstelt als  

iemand die aandacht en oog heeft voor de onderbouw van de brug, met  

z’n pijlers en funderingen die de krachten van de brug op de ondergrond  

overbrengen. Die daardoor zorgt voor solide bruggen die stormen  

kunnen weerstaan. Die de weg, als onderdeel van de brug, mogelijk  

maakt. Met “facilitering” als belangrijk middel. 

Iemand die – als het gaat om waar een brug moet komen- kiest voor een  

locatie- aanpak. 

 

 



Iemand die er stellig van overtuigd is dat mensen elkaar moeten kunnen  

tegenkomen op een vaste, bekende plek , als  

voorwaarde om bruggen te bouwen, om verbindingen te leggen.  Een  

plek waar het prettig is om te zijn.  

Een plek die uitnodigt om elkaar te ontmoeten en contacten  te leggen.  

En daarmee een persoon die zorgt voor een van de belangrijke pijlers  

van de brug die geslagen moet worden. 

 

Maar ook iemand die zorgt voor diverse bruggetjes tussen  

wijkbewoners  aan de ene kant en de centrale locatie in de wijk aan de  

andere kant. Die er voor zorgt dat veel wijkbewoners over die brug  

komen, naar die centrale plek. 

Iemand die kennis heeft van bruggen bouwen, weet hoe belangrijk  

bruggen zijn voor en tussen groepen mensen en bijdraagt aan de brug  

tussen wijkbewoners en de Musketon als centrale locatie. 

Iemand die niet alleen werkt aan bruggen bouwen maar ook zorg heeft  

voor overbruggen. Iemand die kritisch meekijkt hoe de Musketon nu en   

straks, na de modernisering,  optimaal kan draaien; iemand die mee  

zorgt voor een goede overbrugging tussen nu en straks. 

Iemand die het daarom  zo verdient om de bruggenbouwertrofee dit jaar  

te krijgen! 

 

Begint het al een beetje te dagen over wie ik het heb? 

Of is de toelichting tot nu toe nog wat abstract, nog te onduidelijk? 

In dat laatste geval zal ik wat concreter worden. 

 

Het gaat om iemand die zeer regelmatig te vinden is in de Musketon. 

Hij weet ongeveer alles over gebruikmaking van het pand.  

Hij houdt alles en iedereen, meestal ongemerkt, in de gaten en treedt op  

als probleemoplosser waar en wanneer nodig. Hij heeft zijn zaakjes op  

orde. Hij zorgt vakkundig en met aandacht  voor zijn klanten, op een bij  



zijn functie passende  afstand, maar dichtbij genoeg.  

Hij heeft een geheel eigen stijl van optreden, weet heel goed hoe iets  

moet en wat hij wil. Hij lijkt niet altijd even flexibel maar dat is schone  

schijn. Het gaat om spelregels. Duidelijke afspraken zijn nodig. Je er aan  

houden ook. Elkaar spreken en aanspreken is belangrijk.  

Hij kan op zijn geheel eigen wijze gewoon met iedereen overweg! 

Alles bij elkaar: Hij is een van de dragers van de Musketon! 

 

En als ik dan ook nog zeg dat hij bij alles wat hij doet, op welke dag ook  

maar, slechts een heilige opdracht heeft:  hij moet wel voor middernacht  

thuis zijn!, dan weet je nu vast wel over wie ik het heb. 

De man die respect en waardering van ons zo verdient,  

de man die de Bruggenbouwertrofee  verdient.  

De man die WILLEM STOKKERS heet!  

 

Met heel veel plezier overhandig ik je deze trofee. 

We zijn zo blij met je! 

Je mag hem een jaar lang houden en hem dan weer doorgeven. 

Maar hij staat voor eeuwige roem! 

 

 

 

 


